
Doneren?
 

 
Een bl�vende herinnering
Houd de droom van Gijs levend en help mee te zorgen 

voor een warme blijvende herinnering! 

Een stukje geluk van G�s Baeten
Gijs was 8 jaar toen hij te horen kreeg dat hij een ponsglioom 

(hersenstamkanker) had en nog maar 3 tot 6 maanden te leven 

zou hebben. De wereld ging op z’n kop, maar zijn ouders zaten 

niet bij de pakken neer. Door nog veel leuke dingen te doen, 

kon Gijs het ziek zijn soms even vergeten en gewoon kind zijn 

met zijn broer Bart. Gijs besefte dat hij heel veel geluk had met 

allemaal vrienden die hierbij konden helpen. Het was zijn 

nadrukkelijke wens om ook andere kinderen een stukje geluk 

te gunnen.

Met de oprichting van zijn eigen Stichting Gijsje Eigenwijsje 

werd zijn wens werkelijkheid en kunnen kinderen met een 

levensbedreigende ziekte samen met het gezin genieten 

van een gratis vakantie.

Gun een kind met een 
levensbedreigende ziekte 

een weekje vakantie.

Doneren kan direct met iDeal op de website

gijsjeeigenwijsje.com

NL 13 RABO 032.59.58.815 
t.n.v. Stichting Gijsje Eigenwijsje

Actie opzetten?
Zet zelf een actie op om WensVanGijs te steunen. Van een 

sponsorloop tot een creatieve eigen actie. Of doe mee aan onze 

activiteiten zoals Walk4Gijsje, Golf4Gijsje of Padel4Gijsje!

Meer weten? gijsjeeigenwijsje.com/actie-opzetten



 

Genieten met een ziek kind
Als je te horen krijgt dat je kind een levensbedreigende ziekte heeft, 

heeft dat een enorme impact. Het hele gezins- leven staat al snel in 

het teken van zorgen, verdriet en misschien zelfs van afscheid 

nemen … terwijl het juist dan zo belangrijk is ook te genieten.

Onbezorgd met G�sje Eigenw�sje
Stichting Gijsje Eigenwijsje zorgt ervoor dat gezinnen met een kind 

dat ziek is er even lekker tussenuit kunnen door een (gratis) weekje 

weg aan te bieden in een knus vakantiehuis, dat is ingericht op een 

ziek kind. Het huisje staat in een prettige bosrijke omgeving. 

Voor het kind én het gezin een kans om in alle rust samen te zijn en 

mooie herinneringen te maken. Even weg van alle dagelijkse zorgen.

Iets leuks om naar uit te k�ken
Gijsje Eigenwijsje maakt deze blijvende herinnering  mogelijk 

dankzij donaties van mensen die begrijpen hoe belangrijk dit 

samenzijn is. Gun jij deze gezinnen ook  een adempauze?  Steun 

ons zodat we er samen voor zorgen dat een gezin met een ziek 

kind ook iets heeft om naar uit te kijken.

Uw steun
We zijn trots op onze actieve vrijwilligers, sponsors en donateurs. 

Dankzij hun acties en inzet konden we al heel wat zieke kinderen 

en hun gezinnen een vakantie  aanbieden. Helaas komen er elk jaar 

weer zieke kinderen bij, dus kijk ook eens op gijsjeeigenwijsje.com 

hoe jij ons verder kunt helpen.

Stichting G�sje Eigenw�sje
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